
 

Liturgie 
Zondag 2 november  2025 

Z o n d a g  A l l e r z i e l e n  

 

Gedachtenisdienst  

 

 
Voorganger  •  ds.  Geert ien Mors ink 

Organ is t  •  Ko Zwanenburg 

K lar inet  •  Nico le  van Jaarsve ld  

M.m.v.  de  Nico la ïcantor i j  o . l .v .  Kare l  Demoet  
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De klok wordt aangeslagen, de ambtsdragers komen binnen 
 

 
Voorbereiding 
 
De kaarsen worden aangestoken onder orgelspel 
 
(gemeente gaat staan)  
 
Moment van stilte 
 
Aanvangswoord 
 
 V. In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest  
 G. Amen 
 V. Onze hulp is in de naam van de Heer 
 G. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
    
Gebed van toenadering 
 
Vredegroet 
 
 V. De vrede van Christus voor jullie allen…! 
 
Zingen  De dag gaat open voor het woord des Heren • LB 217 
  Verzen 1 t/m 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

t. Oda Swagemakers / m. Willem Mesdag 
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2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 
 
3. Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 

 

 
(gemeente gaat zitten) 
 
 
Gebed om ontferming met aansluitend kyrie en gloria 

 
 
Na het daarom bidden wij: 
G. Heer, ontferm U! 
 
Na het daarom zingen wij: 

 
Kyrie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LB 301a / muziek: orthodox 
1e keer cantorij, 2e keer allen 
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Gloria Voor alle heiligen in de heerlijkheid • LB 727 
  Verzen 1 t/m 4 

1. (allen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. (allen) Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 

Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
Halleluja, halleluja! 

 
3. (cantorij) Maak al uw strijders in dit aards gevecht 

moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht 
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. 
Halleluja, halleluja! 

 
4. (allen) Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 

toch zijn wij één, zij zingend voor de troon, 
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 
Halleluja, halleluja! 

 
 

Dienst van het woord 
 
Groet 
 
 
 
 
  

t. William Walsham / v. Willem Barnard 

m. Ralph Vaughan Williams 
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Gebed bij de opening van de Schriften 
 
 
Met de kinderen 
 
 
Zingen  Licht om te leven • LB 219 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(de kinderen gaan naar de kinderdienst) 
 
 
Lezing 2 Korintiërs 4, 6 t/m 10 
 
 
Zingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

t. Wim Pendrecht / m. Nico Verrips 

LB 338b / m. Jacques Berthier 
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Gezongen evangelie 
 
 
(cantorij) Mattheus 5, 3-10    
 

Gelukkig de armen van geest • LB 989 
t. Gert Landman / m. Matthew Camidge 

 
Gelukkig de armen van geest 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen de aarde beërven. 
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
Gelukkig wie vervolgd worden om de gerechtigheid, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

 
 
 V. Het woord van de Eeuwige is een medicijn voor onze ziel ! 
 
 
Overweging 
 
 
Moment van stilte 
 
 
Orgelspel Uit het Concerto in d: Adagio 

Alessandro Marcello (1673- 1747)  
Arr. J. S.Bach BWV 973 (1685-1750) 
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Gedachtenis van de overledenen 
 
Inleiding 
 
Gedicht 

Als ik denk 
hoor ik je naam 

Als ik slaap 
droom ik je naam 

In hoe ik nu leef 
beleef ik je naam. 

In mijn verdriet 
betraan ik je naam. 

Uit machteloosheid 
schreeuw ik je naam. 

 

Soms, heel alleen, 
verwerk ik je naam. 

Met al mijn liefde 
koester ik je naam. 

Hier dicht bij me 
voel ik je naam. 

In deze saamhorigheid 
vertel ik je naam. 

Opdat je zult weten 
dat ik je niet zal vergeten. 

Zacht noem ik je naam… 
 
 

 

De namen genoemd  
 
Na elke naam zingt de cantorij: 
 

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 
Zegen ons allen met het licht van uw ogen. 

 Uit: LB 199 (refrein) 
 

Petra Adriana Maria van Veen-Iseger, 78 jaar 
Geboren: 4 juni 1946 te Utrecht 
Overleden: 12 december 2024 te Utrecht 

 
Sara Johanna Maria Broekema, 93 jaar 

Geboren: 1 juni 1931 te Groningen 
Overleden: 4 februari 2025 te Utrecht 

 
Gerrit-Jan Kraaij, 87 jaar 

Geboren: 2 januari 1938 te Zaandam 
Overleden: 12 februari 2025 te Utrecht 

 
Johannes Hans Helsdingen, 86 jaar 

Geboren: 29 juni 1938 te Utrecht 
Overleden: 18 februari 2025 te Utrecht  

Bewerking van een gedicht van Leonita Gerssen 
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Gijsbertje Smink, 74 jaar 
Geboren: 27 januari 1951 te … 
Overleden: 10 april 2025 te Utrecht 

 
Janne Schinkel-Davelaar, 80 jaar 

Geboren: 6 maart 1945 te Barneveld  
Overleden: 22 april 2025 te Utrecht 

 
Ida Hermina Woudenberg-Cino, 88 jaar 

Geboren: 23 april 1937 te Utrecht 
Overleden: 5 mei 2025 te Houten 

 
Klasina Halkina Jongbloed-Loman, 90 jaar 

Geboren: 2 juli 1934 te Emmen 
Overleden: 12 mei 2025 te Utrecht 

 
Lucia van de Krol, 91 jaar 

Geboren: 4 mei 1945 te Utrecht 
Overleden: 16 mei 2025 te Utrecht 

 
Johanna Hermina Nicolette van Otterlo-Hoogendoorn, 82 jaar 

Geboren: 7 juni 1943 te Utrecht 
Overleden: 31 juli 2025 te Utrecht 

 
Maria Elisabeth van Althuis-Tabak, 94 jaar 

Geboren: 18 juni 1931 te Amsterdam 
Overleden: 20 september 2025 te Utrecht 

 
Cornelis Willem Martinus van Veelen, 89 jaar 

Geboren: 25 augustus 1936 te Smallingerland 
Overleden: 30 september 2025 te Utrecht 

 
Dierbaren van gemeenteleden: 

 
Bertus Johannus Jan Blaauw, 87 jaar 

Geboren: 9 januari 1937 te Winschoten 
Overleden: 29 oktober 2024 te Naarden 

 
Nine Meijnen, 89 jaar 

Geboren: 19 januari 1936 te Den Helder 
Overleden: 15 oktober 2025 te Utrecht 

 
 
Gebed   
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Cantorij Klein Requiem 
m. Karel Demoet 

 
Requiem aeternam dona eis Domine 
Et lux perpetua luceat eis. 

 
Schenk hun eeuwige rust, o Heer,  
en laat het eeuwige licht op hen schijnen 

 
Verwacht uw herder, 
Eeuwige rust zal hij u geven, 
Want nabij is hij, die komt aan het eind van de wereldtijd; 
Weest gereed voor het loon van het koninkrijk, 
Want altijd durend licht zal over u lichten 
In een eeuwigheid van tijd. 
 
Rijst op en staat en ziet die dragen 
Het teken van de maaltijd des Heren; 
Zij die zich hebben losgemaakt  
uit de schaduw van deze wereld 
Hebben van de Heer schitterende gewaden mogen 
aannemen. 
 
Ik, Ezra, zag op de berg Sion 
Een grote schare die niemand kon tellen 
En zij loofden allen de Heer met gezangen. 

 
 

Mededelingen – delen van zorg en vreugde 
 
Collectedoelen 
 
1. Kerk in Actie Zending: China, diaconale trainingen voor kerken. Kerken in China 

hebben te maken met beperkende regelgeving vanuit de overheid. Toch willen ze 
laten zien dat ze er zijn. Ze zoeken mogelijkheden om Gods liefde in daden om te 

zetten, om zo aanwezig te zijn in de Chinese samenleving. Ze zijn bijvoorbeeld actief 
in de ouderen- en gezondheidszorg, de opvang van verslaafden en hebben 
preventieprogramma's rond het gebruik van verdovende middelen en hiv/aids. Kerk 
in Actie werkt samen met de Chinese Raad van Kerken. Ze ondersteunt plaatselijke 
kerken met advies en diaconale trainingen om zo voor de Chinese bevolking van 
betekenis te zijn en over Hem te vertellen. 

2. Wijkgemeente: de opbrengst is een aanvulling op de Actie Kerkbalans en dient ter 
dekking van de kosten (en mogelijk het tekort) van de eigen wijkgemeente. De 
kosten hebben met name betrekking op het pastoraat (predikant en/of pastoraal 
werker), de salarislasten van de koster en de kerkmusicus, kosten van onderhoud en 
gebruik van kerkgebouw en/of wijkgebouw, en de kosten van erediensten en 
wijkwerk.  
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De gaven worden ingezameld aan het einde van de dienst in de houten schaal bij de 
uitgang. 
 
Doneer bij voorkeur digitaal: 

 
- scan de QR-code met uw telefoon (dubbelklik op ‘Donkey Mobile’) 
- of doneer via de Nicolaïkerk-app, icoontje ‘geven’. 
 
 

 
 
Gebed over de gaven 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
 Na het daarom bidden wij: 
 
 
 
 
 
Stil gebed 
 
 

Zending en zegen  
 
(gemeente gaat staan) 
 
Zingen   Voor alle heiligen in de heerlijkheid • LB 727 
 Verzen 7 t/m 10  
 

 
 
 

  

LB 368j / m. Christiaan Winter  

t. Oda Swagemakers / m. Willem Mesdag 

https://www.nicolaikerk.nl/uploads/klant553/files/Onze%20kerk%20app%20is%20live.pdf
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8. Maar een oneindig glorierijker dag 
staat nog te wachten als op uw gezag 
heel ’t heir der heiligen tot U naderen mag. 
Halleluja, halleluja! 
 
9. Daar is de koning als een jonge held! 
Hem komen allen tegemoet gesneld 
van vreugde stralend, scharen ongeteld. 
Halleluja, halleluja! 
 
10. Van alle einders, van de verste kust 
zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 
Halleluja, halleluja! 

 
 
Zegen 
 
 
Gezongen ‘amen’ 
 
 
 
 
 
 
 
Orgelspel Preludium in G  
 Johann Schneider (1702-1788) 
 
 

   
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Agenda 
 
▪ Zondag 2 november, 17.00 uur • koorvesper 

Voorganger: ds. Willem Roskam 
Organist: Berry van Berkum 
M.m.v. de Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg 

 

• Zondag 9 november, 10.00 uur • kerkdienst 
Voorganger: ds. Marian van Giezen 
Organist: Ko Zwanenburg 
 
 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lector: Ellen Schreyer | Koster: Marja Branderhorst | Kaarsenkind: Hugo 
 
 
▪ U bent uitgenodigd na afloop een kopje koffie of thee te drinken. 
▪ De gasten wijzen wij vriendelijk op het gastenboek. 
▪ Op onze website www.nicolaikerk.nl vindt u informatie over o.a. onze kerkdiensten, 

de kerk-app, het aanmelden voor de nieuwsbrief en de links om de diensten 
(achteraf of live) te beluisteren of te zien. Onder het kopje ’Kerkdiensten’ kunt u ook 
de liturgie downloaden. 

 
 

Opmaak liturgie: Margriet van Dijk-Meijer 
Jaargang 8, nummer 51 

Afbeelding voorkant 
Bij de Schriftlezing uit 2 Korintiërs 4, 6-10  
(onze gebroken levens en/in het licht van God) 
 

http://www.nicolaikerk.nl/

